
 

 

 

 

 

 

Burendag 

Aanstaande zaterdag nemen we wederom deel aan de Burendag. Van 09.00 uur tot 

12.00 uur kunnen ouders met peuters en kleuters op ons Kindcentrum terecht voor tal 

van leuke activiteiten. Er is een springkussen, een clown komt dieren van ballonnen 

maken, de kinderen kunnen zich laten schminken en er staat wat lekkers klaar. Ook 

kunt met uw kinderen langs bij het Ontdekpunt van Meester Sander in De Spil. 

Wij zijn niet de enigen in de Oosterboer die meedoen aan de Burendag, in de bijlage 

vindt u overzichten van alle activiteiten die zaterdag in de Oosterboer plaats vinden. 
 

 

 

De week van groep 7 

Na 6 weken vakantie was het fijn om elkaar 

allemaal weer te zien. Spannend natuurlijk - nieuwe 

klas, nieuwe plek, nieuwe juffen - maar wat hebben 

we een goede start gemaakt deze eerste weken.  

Er wordt veel aandacht besteed aan de 

groepsvorming in deze eerste (gouden) weken. Wat 

is onze missie dit schooljaar? Welke afspraken zijn 

er nodig zodat iedereen het fijn heeft bij ons in de 

klas? 

  Schooljaar 2023- 2024 

202018201682018 
Weeknieuws 

Weeknieuws  4                    Week: 37 

Komende maand: 

- 22 sep.     : Peutergym 

- 23-29 sep.     : Week v/h Kindcentrum 

- 25 sept.    : Kennissessie Mark Mieras 

- 4 okt.     : Opening Kinderboekenweek 

- 8 okt.      : Kerk -en schooldienst                                                        
 

 

In dit nummer: 

- Kerk -en schooldienst 

- Schoolmaatschappelijk werk 

Bijlagen: 

- Flyers Burendag 

- Flyer “beleef autisme” 

- Flyer “sociale vaardigheden” 

 

 
 



Elke dag mogen wij een 

gouden ballon kapot 

prikken. In deze ballon zit 

een spelletje, het is elke 

keer weer een verrassing 

wat we die dag gaan doen.  

Onze missie:  

In groep 7 moet je zijn, 

want daar kan jij jezelf zijn 

en dat is fijn! 

Groetjes,  

Luna, Jeroen, Jayden, Yare, Dulani, Fayèn, Fleur, Milan, Jens, Joost, Esmay, Semm, 

Òwen, Lieke, Tess, Liz, Nick, Fenner, Nora, Juf Renate en juf Brenda 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peutergym 

Morgen gaan we weer gymmen. Samen met meester 

Christian kunnen de peuters weer heerlijk bewegen. Alle 

peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te gymmen. 

We beginnen om elf uur. Geeft u het ook even door aan 

ouders van peuters in de buurt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Donderdag 21 september ‘’Dag van de Leidster’’ en donderdag 5 oktober ‘’Dag van 

de leerkracht’’, dit vieren wij volgende week in de Week van het Kindcentrum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baby/dreumesgroep 

We hebben spiegels gemaakt voor het thema mensen. Wat was dit 

leuk!! Tijdens het wandelen komen we veel verschillende soort 

mensen tegen. Mensen met een blauwe jas, grijze haren, op de fiets 

en lopend. Dit is erg interessant.  

Volgende week hebben we ‘’De week van het Kindcentrum’’. We 

gaan verschillende activiteiten doen. Aankomende zaterdag hebben 

we burendag. Komen jullie gezellig langs?  

 

 

“Ik ken een heel leuk kindje 

Wil je haar ook eens zien? 

Kijk maar in de spiegel 

Dan zie je haar misschien” 

 

 

 

Peutergroep 

Deze week stond bij ons het thema ‘’Mensen’’ centraal. Erg leuk dat heel veel 

kinderen een foto van thuis mee hadden genomen. Zo konden wij aan elkaar laten zien 

wie papa, mama, broer of zus ect. was. Ook hebben 

we uitgebreid gedanst op hoofd schouders knie en 

teen en hier omheen allerlei andere varianten 

toegepast. Verder hebben we nog een leuk dansje 

voor ‘’De week van het kind centrum’’ opgenomen, 

leuk en gezellig om met elkaar te doen!  

We hebben leuke 

voelbakken 

gemaakt voor sensoryplay. Ook leuk voor thuis! 

Koop een zak met pasta, voeg wat leuke poppetjes 

of dieren toe, en gegarandeerd speelplezier!  

 

Tot slot slaat het weer natuurlijk weer een beetje 

om wat maakt dat kinderen weer met jassen of vesten naar school komen. Zouden 



jullie er om willen denken dat er een naam in komt te staan zodat wij weten van wie 

het is? Alvast bedankt!  

 

BSO 

We zijn weer een beetje gewend geraakt aan het gewone ritme, en we draaien weer op 

volle toeren. We werken aan het thema ‘’Mensen’’ en hebben onder andere een 

geweldige fotoshoot gedaan, er is taart gebakken, we hebben Happy Stones gemaakt 

en we knutselen een huis. 

Volgende week is het ‘’De week van het Kindcentrum’’, deze staat bol van de leuke 

activiteiten, dus zorg dat je daar bij bent!  Ook is het aankomende zaterdag Burendag, 

dus kom tussen 9.00 en 12.00 gezellig langs op de Anne Frank? 

Hebben jullie thuis nog leuke aankleding voor ons volgende thema herfst, zouden 

jullie dan aan ons willen denken?  

 

                                     

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


