
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 49: 

 

Morgen is het een spannende dag ! Sinterklaas en zijn Pieten komen op onze locatie. In deze huidige 

periode wijken wij af van de gewoonlijke intocht waarbij ouders en jongere kinderen uit het gezin 

welkom zijn. Een sobere verjaardag van de Goedheiligman , maar toch een feestelijke dag voor alle 

leerlingen en kinderen van de opvang. 

In het weekend bij velen een pakjesavond in de huiselijke sfeer. Wij zijn benieuwd naar de weekend 

verhalen op maandag 7 december aanstaande. Dezelfde maandag staat in het teken van de kerst. 

Zoals te doen gebruikelijk zullen een aantal vrijwilligers van, onder andere de activiteiten 

commissie, ons gebouw weer in de kerststemming brengen. Daar kunnen wij de laatste werkweken 

van dit kalenderjaar van genieten. 

Ik bemerk , dat er vanuit onze oudergroepering en medewerkers vaker wordt getest. Veelal zijn de 

uitslagen negatief. Dat is voor onze organisatie dan weer positief. Het onderwijskundig proces en de 

opvang kunnen dan , met aanpassingen, doorgang vinden. 

  

 

Piet 

 

Geboorte: 

In het gezin van Jayden van groep 4 en Veerle van groep 6 is een meisje geboren. Zij zijn de trotse 

broer en zus van Lynn. Hierbij ook de ouders gefeliciteerd en een prettige periode toegewenst. 
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Weeknieuws    15                        Week: 49 

Komende maand: 

Vrijdag 4 december: Sinterklaas op de 

locatie 

Woensdag 16 december: Kerstviering in de 

eigen klassen vanaf 16.45 uur. 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Geboorte 

- Speelhuisje 

- Kinderopvang 

 

Bijlages 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Speelhuisje op het lesplein! 

Het is nu een jaar geleden dat er een mooi speelhuisje is gebouwd op het 

lesplein van de middenbouw en de BSO. Kinderen spelen en vaak in en er wordt 

zowel door school als de BSO veel gebruik van gemaakt.  We zijn echt superblij 

dat twee vaders van school, Tom de Vos en Emil Koster, dit hebben gemaakt! 

Nogmaals ontzettend bedankt! Daarom tijd voor wat gezellige sfeerfoto’s! Het 

thema is nu restaurant en koken! 

Wat ook nieuw is, is de ‘Kook-BSO’! Lucia gaat vanaf nu elke maand met de 

kinderen iets lekkers koken of bakken. Vorige week werden er lekkere 

appelflappen gemaakt! 

 

 

 



 

 

 

 

Baby/dreumesgroep: 

Brrr.... wat is het koud! Wij kleden ons warm aan en gaan lekker buitenspelen.  
 
Sinterklaas heeft het nog erg druk, hij brengt iedere dag wat cadeautjes naar de groep, zo hebben wij iedere 
dag iets om uit te pakken. Bij al die cadeau’s zat nog een gedichtje voor ons! 
 
Wat geef je aan al die kinderen waar ze mee spelen kunnen? 
Een fiets? Nee, dat is nog te vroeg. 
En knuffels? Die hebben ze al genoeg. 
Een grote bal? Die hebben ze al! 
Een iPad? Zeg, doe niet zo mal! 
Sint, ik heb een goed idee. 
We nemen gewoon een heleboel speelgoed voor ze mee.  
 
 
Wist je dat... 
.... wij vaak in het speellokaal te vinden zijn? Wij klimmen en klauteren er daar op los!  
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Peutergroep: 
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam 🎶 
 
Afgelopen week hebben alle kinderen hun schoen gezet bij de zelf gemaakte openhaard in de groep. Helaas 
zat er donderdag nog steeds niets in, de kinderen waren het er mee eens dat we niet hard genoeg hadden 
gezongen. Dus alle ramen en deuren werden open gezet en wij hebben luidkeels Sinterklaas liedjes 
gezongen in de hoop dat Sint en zijn Pieten ons nu wel hoorden. Met resultaat!! Vrijdag, maandag en 
dinsdag is Rommelpiet langs geweest. Overal in ons lokaal lagen spelletjes overhoop getrokken.  
Er waren pepernoten gegeten en Piet had met zijn chocolade handen overal handdrukken achter gelaten. 
Maar het ergste was, onze schoenen waren weg!! Gelukkig konden we een spoor van pepernoten volgen en 
kwamen we bij onze schoenen uit. En daar zat een lekker cadeautje voor ons in! Verder waren alle peuters 
druk aan het oefenen met kunstjes die we vrijdag aan Sinterklaas willen laten zien. Ook kwamen deze 
kunsten aan bod tijdens onze Pietengym. Waar iedereen een diploma voor heeft verdiend. Kortom, een 
drukke week met heel veel leuke activiteiten! 
 
  

Hoi, ik ben Kim Nikkels,  

Vanaf vorige week ben ik begonnen op de peutergroep. 

MAANDAG, DINSDAG en WOENSDAG MIDDAG zijn mijn werkdagen. In het verlof 

van Esmé komt daar de donderdag ook bij. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi, ik ben Pamela Mos, 

Al jaren een vast gezicht op het Kindcentrum 

Ik werk op de MAANDAG ochtend, WOENSDAG ochtend en VRIJDAG ochtend 

op de peutergroep. 

 

 

 

 



 

 

 

Hoi, ik ben Esmé Piso, 

Ik werk op DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG op de peutergroep. Mijn 

zwangerschapsverlof wordt even uitgesteld, dus ik zal t/m maart nog op de 

peutergroep werken. Rond september kom ik weer terug van mijn verlof. 

 

 

 

Hoi, ik ben Linda Bos, 

Vanaf 4 januari kom ik op MAANDAG en DONDERDAG op de peutergroep 

werken. Nu werk ik dezelfde dagen op de babygroep. 

 

 

 

 

 

 

      

Hoi, ik ben Lucia Berendsen, 

In maart zal ik Esmé vervangen in haar verlof op de dinsdag en vrijdag. Bij 

ziekte val ik wel eens in op de peutergroep. De rest van de week ben ik 

werkzaam op de Bso. 

      

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

BSO:  
 
Afgelopen week waren er weer diverse activiteiten voor de kinderen. Door het wat druilerige weer waren er 
wat meer binnenprogramma's. Zo hebben de kinderen verschillende sporten en spellen gespeeld met 
meester Rico, hebben ze lekker knus in de voorleeshoek boekjes gelezen bij juf Astrid, schaduwspellen met 
juf Laura gespeeld. En de eerste kookbso was een groot succes, we hebben heerlijke appelflapjes gemaakt 
met juf Lucia. Al met al weer een geslaagde week! Deze week zijn we bezig rondom het thema Sinterklaas en 
laten we de kinderen creatief bezig zijn met koken/bakken, tekenen, bewegen/sporten en toneelspelen. 

 
 

   

 


